
BIJ HET GRAF VAN KLAAS HANZEN HEEROMA* 
 
Rondom zijn zerken, getuigen 
van een eeuwenoud refrein - 
geboorte, sterven, en er niet meer zijn. 
 
Een doopschaal vol van hemelwater 
en wat de wind haar bracht, dat is 
wat jij hier nalaat, een geheimenis - 
 
slapend wachten op Wie later 
het woord zal nemen in een taal 
die jou laat opstaan in een nieuw verhaal. 
 
 
Oegstgeest/Leiden, 21 november 2017 
 
Jan Groenleer 
 
 
* De taalkundige Klaas Hanzen Heeroma die als (kerklied)dichter bekend is onder de naam Muus Jacobse werd geboren op 
13 september 1909 te Hoorn op Terschelling. Hij overleed precies vijfenveertig jaar geleden op 21 november 1972 te 
Groningen. Hij ligt begraven op de begraafplaats van het Groene Kerkje te Oegstgeest. De grafsteen van hem en zijn vrouw 
Magdalena Johanna Soetekouw (20 februari 1907 - 19 december 1990) heeft de vorm van een schaal. Direct achter dit graf 
ligt hun zoon Anno Klaas Leonard (1 februari 1944 - 16 februari 1946) begraven. 

 


