
MAAN 
 
Dag lief zusje met je mooie naam, 
zonnetje in huis wanneer je 's nachts  
aan het koekeloeren bent door vensterruiten. 
 
Abraham zei ooit U tegen jou, 
dacht dat jij hem maken kon en breken 
en hield angstvallig jou te vriend, totdat 
hij werd geroepen uit het niets. 
 
Van die dag af herkennen wij je als een van ons.  
Licht geraakt verschijn je en verdwijn je zienderogen  
in een vaste regelmaat, sans rancune. 
Lieve Maan, zoals je komt en gaat 
ben je ons baken in zeeën van tijd.  
 
 
 


