MELANCHOLIE

We speelden stoer soldaatje
in de avondzon,

neer streek de wind

tussen het stugge gras.

Met pakpapieren helmen op het hoofd
tuurden we spannend angstig
naar de vijand die we dachten.

Toen werd het Kil

de dag ging

in het ruisen van de zee
ten onder.

Ons spel was uit,
de nacht trok bij mij in.

Gejaagd trad ik de warmte binnen

van het kleine huis

waar druk gepraat

de koetjes en de kalfjes wakker hielden.

Onder de balken van de stille zoldering
huilde de wind,
wies het water.



