
SONATE VOOR LEIPZIG NA BACHS DOOD 
 
 
Boven alle maten uit gerezen 
als een feniks uit zijn as, 
alsof hij niet was afgewezen, 
 
daalt zijn generale bas - trilling van leven - 
naar dieper grond, behoedzaam strelend  
om zich bloot te geven 
aan wie wakker wordt op zijn gezag. 
 
Fijnbesnaard wordt leed verzacht, 
vurige kolen doen de rest. 
 

 


