
WIND 
  
  
Losgezongen roert hij zijn tong, 
geeft stem aan bladeren - 
eeuwig zingen de bossen. 
  
Op de vlakte is hij doende 
met strelen en strijden - 
adembenemend inspirerend. 
  
Ik beweeg me van 
reguleren naar laat maar waaien - 
verzet en overgave. 
  
Hij lacht, trekt zijn spoor 
van lucht naar leegte, 
houdt ons gaande. 
 
 
 
 
 


