
IN DE WAR 

 

 

Nietszeggend staart hij 

naar koeien van weleer 

die hij te grazen neemt 

en in zijn ogen laat herkauwen 

op het ritme van zijn mond. 

 

Met strakke handen trekt hij  

oude voren in het tafelkleed 

en legt daar een voor een 

zaadkorrels lucht en leegte in - 

 

doet dan de ogen toe, 

wacht slapende de oogst. 

 
 


