
TROOST 

 

 

Krakend ontluikt het gebinte, 

sijpelt licht in de kieren.  

 

Wat was, is voorgoed gepasseerd, 

wat geschiedde, staat stil 

voor de kleurige inval van licht. 

 

Overlevenden bogen op vrede. 
 


