
SOIRÉE MUSICALE IN AMSTELVEEN  

 

 

Ze speelde bij het open raam 

de sterren van de hemel, 

twinkelend op de vleugel.  

 

De late zon viel  

door de bladeren, 

ruisend applaus 

in gouden glans. 

 

Een merel stemde vrolijk in, 

precies op toon en hoger 

dan de blauwe luchten, 

 

toen grommend tegen licht 

een logge vogel 

zich verhief. 

 

In nacht en nevel 

viel de late zon. 
 


