VERVAAGD STRAATBEELD

De winter greep langdradig om zich heen
en op het wiegen van het neergaand blad
werd in de kille morgendauw

de straat met avondrood besneeuwd.

De veger van de straat

wist niet van dit tapijt

dralend de loper scheppend in zijn Kar.
Wij bleven achter met de keien

kaal en koud.



