Passacaglia und Fuge c - Moll (BWV 582)

We wandelen op een pad en zien een landschap zich ontrollen
dat om de zoveel stappen weer hetzelfde is en toch

weer niet. In een cadans verschuift de horizon, een bocht
verbuigt de kleuren in een ander licht, en als we scrollen

met onze ogen, horen we uit verten ongedacht

geluiden van een wereld die geheimen houdt verborgen
van leven dat veelzijdig dansend opstaat in de morgen,
zich nestelt in de schelp van ons gehoor en hart. Het wacht

een fractie van een vingerknip - daar gaan we hinkstap springend
op onbekend terrein dat toch heel vaag een spoor verraadt
van een traject, al eerder afgelegd. Maar hoe te swingen

in streken ongekend waar licht in liefde overgaat?
We wachten op de compositie van de nieuwste dingen,
de choreografie van leven na de laatste maat.



