
Fragment uit hoofdstuk 16 

 

 

16 O is van orgel, gekroond instrument   

 

(...) 

 

Het orgel als medicijn tegen hangjongeren 

In een van de gemeenten waar ik predikant was, kom je via een portiek de kerk binnen. In de 

buurt van de kerk was een coffeeshop waar heel wat jongeren naar hun oordeel 

geestverruimend spul kochten. Als ze te jong waren om die ruimte te betreden, kochten ze het 

even verderop van anderen die wel oud genoeg waren om het goedje te kopen. 

Regelmatig zaten deze jongeren in het portiek van de kerk. Ze rookten, dronken bier uit blik 

en maakten de omgeving bepaald niet zuiver. Het was een probleem. 

Hoe het is opgelost, weet ik niet meer, maar het is opgelost. Ik weet nog wel dat een van de 

leden van de commissie van beheer bij wijze van grap opperde om een luidspreker te plaatsen 

waar de jongelui niet bij konden. Uit die luidsprekers moest dan orgelmuziek klinken. De 

jongeren zouden geheid vertrekken. Daar konden hun oren niet tegen.  

Google bevestigt dit fenomeen. De zoekmachine biedt een heel scala aan artikelen waarin 

wordt verteld dat (hang)jongeren niet tegen orgelmuziek kunnen.  

Je kunt je afvragen hoe dat komt. De vraag kan zelfs nog wat toegespitst worden. Hoe komt 

het dat jongeren daar vroeger geen last van hadden en nu wel? Niet dat alle jongeren toen van 

orgelmuziek hielden, maar ze liepen er ook niet gillend voor weg. Heeft de disco cultuur met 

de daarbij horende megadecibellen er misschien iets mee te maken? Is het vermogen om te 

luisteren misschien zo vervormd door het veel te harde elektronische geluid dat ze regelmatig 

tot zich nemen, dat klassieke muziek sowieso niet meer bij hen binnenkomt? Sterker nog, dat 

het aversie oproept, met orgelmuziek als nummer een? Of zijn dit vragen van een oude 

zeurpiet die denkt dat vroeger alles beter was? 

 

Missionaire antibiotica 

Hoe dan ook, hiermee heeft de kerk een probleem. Want het orgel wordt gezien als een 

kerkelijk muziekinstrument bij uitstek. En als nu dat instrument de reden is dat jongeren uit de 

kerk wegvluchten, moeten we het dan nog langer willen dat dit instrument in kerkdiensten een 

rol speelt? Is het pleidooi van Constantijn Huygens vandaag niet meer van toepassing? 

Volgens sommigen moeten we nu een tegenbeweging maken: het orgel de kerk uit! En dit 

keer niet omdat het niet zou passen bij de gereformeerde eredienst, maar omdat het niet 

strookt met de muzikale opvattingen van jongeren. 

Er zijn gemeenten die deze tegenbeweging al min of meer maken. Het gebruik van het orgel 

wordt meer en meer aan banden gelegd en vervangen door ander instrumentarium. In een 

enkel geval wordt de stem van het orgel de hele dienst het zwijgen opgelegd. Bij nieuwbouw 

is het ook niet meer vanzelfsprekend dat er een orgel in de kerk komt te staan. Hooguit wordt 

genoegen genomen met een elektronisch 'orgel', en dat echt niet alleen maar om financiële 

redenen. 

Het liturgisch centrum heeft door deze ontwikkeling soms een andere aanblik gekregen. Tafel, 

doopvont, lezenaar en preekstoel worden langzamerhand overwoekerd door een wirwar aan 

snoeren. Verschillende instrumenten en microfoons zijn aan deze snoeren verbonden die weer 

gekoppeld zijn aan een bedieningspaneel waaraan soms fors uitgevallen luidsprekers zijn 

gekoppeld. Dit geheel vervangt het orgel. 

Met het naar de achtergrond schuiven van de orgelmuziek, is ook het liedrepertoire 

langzamerhand gewijzigd. Er is een situatie ontstaan dat het zingen van psalmen en 



liedboekliederen zelfs bepleit moet worden. En de argumenten die de pleitbezorgers daarvoor 

aandragen, worden vaak als niet steekhoudend geacht. Jongeren zijn nu eenmaal gewend aan 

een ander klankidioom. Als je hen voor de kerk wilt behouden, dan zul je daar rekening mee 

moeten houden. Ze lopen gillend weg bij orgelmuziek, maar zingen en swingen naar 

hartenlust bij opwekkingsliederen en de instrumenten die daarbij horen. In het uitgaanscircuit 

zijn ze gewend aan harde elektronische muziek. Dan zullen we dat in de kerk ook voor lief 

moeten nemen. Hun enthousiast meedoen in de kerk is toch om blij van te worden? Deze 

muzikale vorm is missionaire antibiotica tegen de ziekte van aversie en onverschilligheid bij 

jongeren met betrekking tot de kerk.  

 

Kwaliteit van de kerkmuziek 

Deze problematiek speelt haast in alle protestantse kerken. Er wordt een krachtig pleidooi 

gehouden voor vernieuwing om daarmee de jeugd binnenboord te houden. En de vernieuwing 

van deze soort wordt ook vaak gekoppeld aan de heilige Geest. De Geest werkt immers 

vernieuwend. 

Ik ben wat voorzichtiger om alle vernieuwingen in de kerk te duiden als werk van de Geest. Ik 

wil het wat meer vakmatig benaderen. Dat staat overigens niet los van het werk van de Geest, 

al wordt dat soms wel gesuggereerd. In de Bijbel kom je voorbeelden tegen dat 

vakbekwaamheid een vereiste is in de dienst aan de Heer, zie bijvoorbeeld Exodus 31:1-11; 1 

Kronieken 23:5; 1 Kronieken 25; 2 Kronieken 2:7,13,14. Vakbekwaamheid is een gave van 

de Geest. 

Wij zijn al tevreden met goed bedoeld amateurisme, met soms bijkomende gevolgen van dien. 

Bijvoorbeeld: iets ziet er niet uit, het zit slecht in elkaar of het klinkt voor geen meter, maar 

als iets nu uit liefde en met het hart gedaan is en uit volle overtuiging, dan is het toch goed?  

Ik vind dat een drogredenering. (...) 


