
BEDEVAART 

 

 

Op de plavuizen van uw heiligdom 

knerst meegenomen gruis 

onder mijn schoen. 

 

De kinderen – 

het ijs nog om de mond 

getoeter van de carrousel 

nog in hun oren – 

sis ik tot stilte, 

 

ongehoord. 

 

Na snelle ommegang 

brand ik een kaars 

en open ferm de deur 

die knarsend ons laat gaan. 

 
 


