
TRANEN 

 

 

Alles nat, 

adembenemend nat. 

 

In stijgende lijn 

wordt elk spoor uitgewist, 

welt herinnering aan boord. 

 

Daarbuiten zwelgt een vis  

in het verdriet van hogerhand, 

doorkruist diep onder kielzog 

stad en land. 
 


